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Het verhaal van Jezus' hemelvaart is nog steeds verbonden met een reeks 
gebeurtenissen die plaatsvonden na Christus' lijden, dood en opstanding. De 
dood van Jezus aan het kruis was een droevige gebeurtenis voor de 
leerlingen. Net als andere Joden hoopten zij ook dat Jezus de Messias zou 
zijn die over Israël zou heersen en het volk van het kolonialisme zou bevrijden. 
Ze waren ongetwijfeld teleurgesteld, omdat ze hun families en hun werk 
hadden achtergelaten om Jezus te volgen. Jezus' dood maakte een einde aan 
hun hoop. Uit de verhalen in de evangeliën leren we wat er met de leerlingen 
gebeurde. Ze leefden in angst voor de Joodse leiders en oudsten. We vinden 
in de evangeliën een verhaal over Petrus en enkele andere leerlingen die 
gingen vissen.  
 
Daarnaast is er ook nog het verhaal van Jezus' opstanding. Het lege graf en 
verschillende verschijningen van Jezus overtuigden hen ervan dat Jezus was 
opgestaan. Vandaag vieren we de Hemelvaart van de Heer. Matteüs beschrijft 
de hemelvaart niet zoals de andere evangelisten. Jezus bevestigde slechts 
zijn gezag, dat hem macht over hemel en aarde was gegeven. Vervolgens 
horen we over het uitzenden van de leerlingen. Jezus zond hen uit om in de 
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest leerlingen te maken van alle 
volken. 
 
Zoals de leerlingen zijn wij ook geroepen om de opstanding van Jezus te 
verkondigen. Dat betekent dan wij zijn geroepen om de getuigen van Gods 
liefde te zijn. Wij zijn de andere Christus die het liefdevolle gezicht van God 
aan de mensen laten zien. Wij mogen ons afvragen hoe wij dat kunnen doen, 
vooral in de geseculariseerde wereld, zoals in ons land. Ik kwam vaak mensen 
tegen, bijvoorbeeld in de trein die, mij vroegen waar ik woonde, waar ik 
vandaan kwam en waarom ik naar Nederland toekwam. Ik antwoordde dat ik 
een priester was die in het klooster woonde en in de parochie werkte. 
Sommigen zeiden dat zij wel katholiek waren. Zij geloven wel in God maar zij 
kwamen niet meer naar de kerk toe. De anderen zeiden dat ze geen gelovigen 
waren.  
 
De roeping om christenen te zijn is ongemakkelijk. Wij zijn geroepen om te 
getuigen dat God er is. Dat betekent dat wij doen wat Jezus heeft gedaan, dat 
wij ook samen met Christus ons eigen kruis moeten dragen. In andere tekst 
komen wij tegen wat Jezus zei toen Hij zijn leerlingen uitzond om het koninkrijk 
van God te verkondigen. “Ga op weg en bedenk wel: ik zend jullie als 
lammeren onder de wolven”. Als wij kijken naar wat er is gebeurd in onze 
wereld. Er zijn veel oorlogen. Veel mensen zijn omgekomen vanwege de 
oorlogen. Er zijn talloze mensen die lijden en leven in stress en angst. Wij 
bidden voor hen die strijden voor vrede.  
 



Wij mogen ons afvragen wat wij kunnen doen om de liefde van God te laten 
zien. Wij hoeven geen grote dingen te doen. Dat wij ons naaste liefhebben, dat 
wij met onze medemensen goed omgaan, dat wij aandacht geven aan de 
arme en hen die ons hulp nodig hebben, dat wij ons leven met anderen 
kunnen delen, dat wij meeleven met hen die lijden, zijn dat de manieren 
waarop wij de roeping van Jezus kunnen antwoorden? Het is wel niet 
makkelijk om te lopen op Jezus’ pad. Wij zouden uitdagingen tegen kunnen 
komen. Maar denk maar aan wat Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “Ik ben bij U 
tot het einde van de tijd”. Jezus zal ons nooit in de steek laten. Hij is altijd bij 
ons. In Hem en met Hem vinden wij de kracht om zijn evangelie te 
verkondigen. Mogen wij verbonden blijven met Hem zodat wij in staat zijn de 
missie van God te volbrengen om onze medemensen op het rechte pad te 
brengen, het pad dat Jezus zelf al heeft gewezen.   
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